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Gezongen Votum, Groet en gezongen Amen.

Zingen DNP Psalm 126 Het leek een droom, toch was het waar
Gods leefregels

Zingen GK 168 Vader, vol van vrees en schaamte
Gebed

Lezen Mattelis 2 : 13 - 23

Zingen DNP Psalm 12 Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken
Preek over Matteis 2,18

Zingen Sela 137 Bid met mij

Gebed

Collecte tbv Straatpastoraat Utrecht

Zingen Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil

Zegen met gezongen Amen
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Liederen.

DNP pslam 126

1 Het leek een droom, toch was het waar:

de HEER bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.

Wat lachten wij, we waren vrij!

De volken die het zagen, zeiden:
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’
De HEER was met ons lot begaan.
Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

2 HEER, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.

Wil, als een beek in de woestijn,

ook ditmaal levensreddend zijn.

Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.

In tranen ging hij weg van huis,

blij komt hij met de oogst weer thuis.

GK 168

1 Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.

Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons mensheid aan bij U.

2 Heer, ontferm U over ons die
schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

3 Vader, in dit uur der waarheid
keren w' ons tot U.

O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4 Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef
vuur en kracht steeds weer.

leder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw Naam verhogen, Heer,

dat wij uw Naam verhogen Heer.

DNP psalm 12
1 Help HEER, de liefde en de trouw
ontbreken!
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid.
Het lijkt normaal om leugentaal te spreken;
misleiding en bedrog zijn wijdverbreid.

2 HEER, wil die huichelaars de mond toch
snoeren.

Ze roepen boordevol met eigenwaan:

‘Wij winnen door het hoogste woord te
voeren.

Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.’

3 ‘Ik hoor de kreten van de armen klinken.
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt’,

zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken
zijn woorden in een trouweloze tijd.

4 Laat leugenaars het laatste woord niet
krijgen.

Bescherm wie arm en zwak zijn, trouwe HEER.
Het onrecht blijft aan alle kanten dreigen.
Verdorvenheid verspreidt zich meer en meer.

Sela 137

1 Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en
wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons
niet.

2 Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

3 Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

houd ons vast en leid ons nu

op de weg, die wij gaan door de lange nacht.



4 Bid met mij in deze lange nacht.

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en
wacht.

Wees dan stil als je geen toekomst ziet

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons
niet.

5 Zoon van God, wij bidden U,

U die zelf onze weg volbracht:

houd ons vast en leid ons nu

op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

Opwekking 717

1 Stil, mijn ziel, wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds;

Hij is erbij

in je beproevingen en zorgen.
Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal
niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

2 Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem

en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding.
Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal
niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

3 Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer;

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal

niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen...
in U alleen.
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