
                                                                                                                                                                         

 
 
       Woensdag 31 december, oudjaarsdag, 19.30 uur     
   Voorganger:   ds Jan Meijer 

         

 

 

LITURGIE 
 

Thema: Knielend het jaar uit 
 

Gezongen votum 

Vredegroet van God (Opb.1) + gezongen amen 

Zingen: Psalm 102 : 8, 13    Ja, God wendt zich tot het klagen 

Gebed 

Bijbellezing: Psalm 90 

Zingen: Sela 141    Wij gaan niet zonder U 

 mbv https://www.youtube.com/watch?v=Dbs1W7Fx6gs&t=49s)  

 laatste keren refrein zingen mannen de ene stem, vrouwen de andere 

Verkondiging 

Zingen: DNP 90 : 1, 5, 6     Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren 

Geloofsbelijdenis (Zondag 9 HC) 

Zingen: GK06 Gezang 160 : 1, 2    Groot is uw trouw, o Heer 

Dankgebed 

Aandacht voor de collecte 

Zingen: Liedboek 248 : 1, 2 en 3    De dag, door uwe gunst ontvangen 

Zegen van God (Num. 6) 

Zingen als amen: Liedboek 248:4    Voorwaar de aarde zal getuigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst: Gerbrand Hutten 

Diakenen van dienst: Martin Bijzet 

Muziek: Sybrand Prins 

Schriftlezing: Ettha Voet 

Beamer:  Tom Schonewille 

Video:  Ton Abbing 

Koster: Albert Pot 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbs1W7Fx6gs&t=49s


 

 

 

Liederen. 

 

Psalm 102 : 8 en 13 

8 Ja, God wendt zich tot het klagen 

van wie Hem om bijstand vragen, 

heeft hun bidden niet veracht. 

Zeg het aan het nageslacht. 

Laat het worden opgeschreven, 

zodat zij, die later leven, 

lezen van zijn gunstbewijzen 

en de eeuwen door Hem prijzen. 

 

13 Gij, dezelfde, gistren, heden, 

zult de toekomst tegentreden, 

zult dezelfde zijn altijd, 

eindeloos in majesteit. 

Zo zult Gij uw trouw betonen, 

ja, uw volk zal veilig wonen. 

En de komende geslachten 

zal altoos uw vrede wachten. 

 

Sela 141 

U bent onze God. 

Wij passen in uw plan. 

U kent ons naam voor naam 

en wij zijn uw volk; 

wij willen zonder U 

geen stap meer verder gaan. 

 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet weg, 

dan blijven wij hier. 

Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 

Wij gaan niet zonder U. 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet; wij blijven hier. 

 

U hebt ons bevrijd. 

Wij zijn voor U bestemd, 

al dwalen wij soms af. 

Zeg ons wat U wilt, 

vertel ons wat U denkt; 

dan kennen wij uw hart. 

 

 

 

 

 

 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet weg, 

dan blijven wij hier. 

Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 

Wij gaan niet zonder U. 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet; wij blijven hier. 

 

Als U niet met ons (Wees niet bang,) 

meegaat Heer, (ik ga met jullie mee.) 

dan gaan wij niet; (Wees gerust,) 

wij blijven hier. (ik ben om jullie heen.) 

 

DNP 90 : 1, 5 en 6 

1 Heer, U bent onze schuilplaats in 

gevaren. 

Al generaties lang wilt U ons sparen. 

Nog voor de bergen uit de aarde rezen, 

voor U het land een plek had toegewezen, 

was U al God; dat blijft U voor altijd, 

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 

5 Uw grote woede is niet voor te stellen. 

Leer ons om onze dagen zo te tellen 

dat wijsheid diep vanbinnen door zal 

dringen. 

Kom snel, HEER, zorg voor uw 

vertrouwelingen! 

Bedek ons met uw liefde als met dauw. 

Dan zingt ons hele leven van uw trouw. 

 

6 Vergoed ons, Heer, de moeitevolle jaren. 

Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren. 

Toon onze kinderen uw grote daden. 

Heer, onze God, verschijn met uw genade. 

Bevestig zelf het werk van onze hand; 

het werk van onze hand, houd dat in stand. 

 

 

 

 



 

 

 

GK (06) 160 : 1 en 2 

1 Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

        Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

        Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

 

 

 

LB 248 : 1, 2 en 3 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

 

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

3 Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door 

mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 

LB 248 : 4 

4 Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd´ en majesteit. 

 

 



 

 

 



 

Liederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


