
                                                                                                                                                                         

 
 

 
    Zondag:  4 januari 10 uur 

   Voorganger:  Ds. Gertjan van Harten 

 

 

LITURGIE: 

 
Thema:  JE BENT EEN ZOT ALS JE LEEFT ZONDER GOD… 

 

Votum en zegengroet 

Zingen:   NPs Psalm 46: 1 en 3 God, onze burcht blijft voor ons zorgen 

Gebed 

Lezen:   Spreuken 8: 1 - 36 

Zingen:   OPW 689  Spreek, o Heer, door uw heilig woord 

Tekst:   Spreuken 8:32 - 36 

Preek 

Zingen:   OPW 136  Abba, Vader, U alleen 

Toewijding aan de HEER:  Matteüs 5: 1 - 16 

Zingen:    DNP Psalm 138:1 - 3  Ik loof U, HEER, met hart en ziel 

Gebed 

Collecte voor Christian Reformed Church in Sri Lanka 

Zingen:   LB Gezang 444: 1 - 3  Grote God, wij loven U 

Zegen 
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Muziek: Marja van der Velde 

Schriftlezing: Jenette Arkema 

Beamer: Gert Arkema 

Video: Stijn de Jonge 

Koffie: Poort 1 

Welkom: Heleen en Ettha 

Koster: Tineke Kreun 

 



 
DNP Psalm 46: 1 en 3 

 
1 God, onze burcht, blijft voor ons zorgen; 

in nood zijn wij bij Hem geborgen. 

Wij krimpen niet van angst ineen 

al wankelt alles om ons heen, 

al worden door de woeste golven 

de hoge bergen haast bedolven: 

de God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij. 

 

3 Zie hoe de HEER in alle landen 

de wapens wegslaat uit de handen: 

Hij breekt de boog, slaat stuk de speer, 

brandt wagens weg – geen oorlog meer! 

God spreekt: ‘Houd op! Ik ben verheven 

hoog boven wie op aarde leven.’ 

De God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij. 

 

 

 

Opwekking 689  

 

1 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 

dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 

Zaai uw woord, plant het diep in ons 

en verander ons naar uw evenbeeld, 

zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 

onze daden maakt tot getuigenis. 

Spreek, o Heer, en voltooi in ons 

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 

echte need'righeid en gehoorzaamheid. 

Toets ons hart en ons denken nu 

in het heilig vuur van uw zuiverheid. 

In geloof zien wij dan uw majesteit 

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 

Woord van hoop, dat ons leven deed, 

overwinning geeft over ongeloof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 

laat de diepten zien van uw plan met ons. 

Woord dat klonk voor de tijd begon, 

onze vaste grond tot in eeuwigheid. 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 

al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

 

 

Opwekking 136   
 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
3 Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NPs Psalm 138: 1 - 3   
 
1 Ik loof U, HEER, met hart en ziel. 
Terwijl ik kniel zal ik U eren. 
Mijn loflied hef ik dankbaar aan 
ten overstaan van wie regeren. 
Ik buig mij richting uw paleis. 
Uitbundig prijs ik al uw werken. 
Toen ik U riep, hebt U verhoord. 
U hield uw woord door mij te sterken. 
 
2 Laat vorsten zien, HEER, wie U bent; 
maak U bekend op heel de aarde. 
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan 
niet anders dan uw macht aanvaarden. 
Laat leiders zingen, wereldwijd: 
‘Zijn majesteit is hoogverheven. 
Hij is dichtbij voor wie Hem eert, 
maar Hij negeert wie koppig leven.’ 
 
3 Als ik in groot gevaar verkeer 
helpt U mij, HEER, te overleven. 
U redt mij van de tegenstand; 
uw rechterhand zal redding geven. 
Bij U ben ik in veiligheid. 
U laat altijd uw liefde blijken. 
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid. 
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken. 
   

 

 
 
LB Gezang 444: 1 - 3   
 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
3 Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

 
 


