
                                                                                                                                                                         

 
 

Zondag:  11 januari 10.00 uur    
   Voorganger:  ds Bas Luiten  
   Viering Hewilig Avondmaal      

 

 

LITURGIE 
Gezongen Votum, Zegengroet met gezongen Amen 

Zingen GK 200: 1-2     O God en Heer almachtig  

Gebed 

Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 34  

Zingen LB 158a: 3     Gij zijt de stem der profetie 

Verkondiging vanuit Johannes 1: 29 - 34  

 Het Lam, de Duif en de christen   
 1. het Lam 
 2. de Duif 
 3. de christen 
 

Zingen GK 212  (staande)    U, Lam van God, wij loven U,   
 
Viering Heilig Avondmaal: 
 • gedenkwoorden en nodiging 
 • avondmaalsgebed 
 • ieder ontvangt brood en wijn 
 • intussen zingen wij GK 218: 1-4   Lof aan Gods Zoon, 
            Ps 16: 1, 3, 5    Bewaar mij, Heer 

Dankzegging en voorbeden 

Collecte voor Wycliffe 

Zingen: Ps 63: 2     Uw liefde is het hoogste goed  

Zegen met gezongen Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst: Eric de Jonge 

Diakenen van dienst: Anne Kaspers, Marco Speijer 

                                    Karin Ottevanger, Martin Bijzet 

Muziek: Sybrand Prins 

Schriftlezing: Bouwina van Bruggen 

Beamer:  Jan Mul 

Video:  Augusta Mul 

Welkom: Jenette Arkema en Cobie Bijzet 

Koster: Arie van der Kaaden 

Koffieschenken: Poort 2 



 

 

Liederen 

 

GK 200 : 1 en 2 

1 O God en Heer almachtig, 

Gij hebt U steeds ontfermd, 

wees thans ook weer indachtig 

uw schepping onbeschermd! 

De wereld gaat te gronde, 

gedenk uw mens, o God, 

en red ons van de zonde 

en red ons van de dood! 

 

2 Zij die naar vrede vragen 

zijn nauwelijks in tel, 

behoed hun levensdagen, 

o God van Israël! 

Tot U heeft zich verheven 

de stem van Abels bloed, 

het roept, o Here Jezus, 

dat Gij verschijnen moet! 

 

LB 158a : 3 

3 Gij zijt de stem der profetie 

sprekend van mededogen, 

want eens zal ieders oog Hem zien: 

de opgang uit de hoge. 

Gezegend zij de dageraad 

het licht dat weldra schijnen gaat 

voor wie in duister kwijnen. 

Hij zal de schaduw van de dood 

beschamen met zijn morgenrood. 

Op aarde daalt de vrede! 

 

GK 212 

U, lam van God, wij loven U. 

U hebt de zonde weggenomen 

en laat ons naar de Vader komen 

als koningen en priesters nu. 

U kocht ons met uw eigen bloed. 

Wij knielen neer om U te eren 

en leggen in aanbidding, Here, 

al onze kronen aan uw voet. 

Ja, amen, ja, 

halleluja! 

 

 

GK 218 : 1 – 4 

1 Lof aan Gods Zoon, die als het Lam 

al onze zonden op zich nam. 

Zijn bloed heeft ons geheiligd. 

Hij is gestorven en Hij leeft, 

die zijn gemeente vrede geeft 

en haar altijd beveiligt. 

 

2 Dank aan de koning op de troon, 

die opgestaan is uit de dood 

met majesteit en luister. 

De nieuwe mens, de hoogste Heer, 

aan Hem de heerschappij en eer. 

Laat iedereen zich buigen. 

 

3 Lof aan het lam, Gods metgezel 

uit Davids huis, Immanuël, 

bij ons als mens verschenen. 

Laat hemel, aarde , het heelal, 

in hem, de Heer die komen zal, 

aanbidden God drie-enig. 

 

4 Aanbid de Vader in het Woord. 

Aanbid de Zoon, aan 't kruis doorboord. 

Aanbid de Geest uit beiden. 

Van Gods genade zo nabij, 

zijn liefde en betrouwbaarheid, 

zal niets ons ooit nog scheiden. 

 

Psalm 16 : 1, 3 en 5 

1 Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij! 

Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. 

Ja, buiten U is er geen goed voor mij, 

er is geen ander die ik wil vereren. 

Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde: 

hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in 

waarde. 

 

3 Getrouwe Heer, Gij zijt mijn enig goed, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 

Wat Gij mij toewees, wordt door U behoed, 

ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. 

Het meetsnoer viel voor mij in schone 

dreven: 

het erfdeel tot bekoring mij gegeven. 



 

 

 

5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 

behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't 

sterven: 

ik zal, door U op 't levenspad geleid, 

de vreugde van uw aangezicht beërven. 

Voor immer zal uw rechterhand bevatten 

een overvloed van kostelijke schatten. 

 

 

 

 

Psalm 63 : 2 

2 Uw liefde is het hoogste goed 

dat U, o God, mij hebt gegeven, 

uw trouw is beter dan het leven, 

U bent het die mij juichen doet. 

Ik wil U prijzen al mijn dagen, 

waartoe uw goedheid mij bewoog, 

mijn handen hef ik naar omhoog, 

om heel mijn hart U op te dragen. 

 

 





 

 

 



 

Liederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


