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LITURGIE: 

 

 
Thema: Liefde, de lijm die ons aan elkaar verbindt 
 
Votum en zegengroet 

Zingen:   Psalm 63: 2 en 3 – Uw liefde is het hoogste goed 

Avondmaalsformulier V + geloofsbelijdenis 

Zingen:    Gezang 158 – Als een hert dat verlangt naar water 

Gaande viering 

Zingen:    Gezang 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere 

Dankgebed viering en gebed voor verkondiging 

Bijbellezing:   1 Korintiërs 13  

Zingen:   Liedboek 841: 1 en 2 – Wat zijn de goede vruchten  

Tekst: 1 Korintiërs 13: 4 - 7 

Verkondiging 

Zingen:    Liedboek 838: 1 - 3 – O grote God die liefde zijt 

Dankgebed 

Collecte voor Wycliffe 

Zingen:    DNP 133: 1 en 2 - Wat goed is het om eensgezind te leven 

Zegen van God + gezongen amen 
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Psalm 63: 2 en 3 

2 Uw liefde is het hoogste goed 
dat U, o God, mij hebt gegeven, 
uw trouw is beter dan het leven, 
U bent het die mij juichen doet. 
Ik wil U prijzen al mijn dagen, 
waartoe uw goedheid mij bewoog, 
mijn handen hef ik naar omhoog, 
om heel mijn hart U op te dragen. 
 
3 Dit is de spijze die mij voedt, 
dat ik U prijs in stille nachten 
en overleg in mijn gedachten, 
hoe U mij altijd hebt behoed. 
U wilt mij met uw vleugels dekken. 
Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, 
zij hangt geheel U aan, o Heer. 
Geen mens kan uit uw hand mij trekken. 

 

Gezang 158 

Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 

Gezang 108 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht. 
Vader, sla ons steeds in liefde gade, 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 

 

 

 

Liedboek 841: 1 en 2 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
 
2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 

 

Liedboek 838: 1 – 3 

 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 



 

 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 

NPs 133: 1 en 2 

1 Wat goed is het om eensgezind te 
leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar 
omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
2 Als morgendauw is het, als zachte 
regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een 
zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de 
liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 

 

 

 


