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Alle volken looft de Here
Geprezen zij God

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
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Heer, maak mij Uw wegen bekend
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Zingen NPB psalm 112:1,2en 3
Levensheiliging

Zingen Opwekking 389
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor ICF

Zingen Opwekking 7
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Zingen LB 425

Gelukkig is wie in zijn leven

Create in me a clean heart

Heer, God, U loven wij

Vervult van Uw zegen
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Liederen.

LvdK 464

1 Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!

In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

2 Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!

Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,

die de zijnen niet vergeet!

LB150a:2,3en4

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende
stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor
Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en
trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons
redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels
genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Opwekking 640 (= votum)

1 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

2 Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

NPBpsaim112:1,2en3

1 Gelukkig is wie in zijn leven

de HEER de eerste plaats wil geven,
wie zich met liefde in blijft zetten
om zich te houden aan zijn wetten.
Hijzelf en zijn nakomelingen
ontvangen eer en zegeningen.

2 De mens die wandelt op Gods wegen
ontvangt een schat aan aardse zegen.
Het goede dat hij doet zal blijven,

als duurzaam licht de nacht verdrijven.
Hij is vol liefde en genade,

oprecht en trouw in al zijn daden.

3 Goed gaat het iemand die wil delen,
die met ontferming geeft aan velen.

De mens die eerlijk is in zaken

hoeft nooit een harde val te maken.

Zijn naam leeft voort en wordt vernomen
door generaties die nog komen.

Opwekking 389

1 Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.



2 Cast me not away

from thy presence, o Lord

and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Opwekking 7

1 Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.

Vader in eeuwigheid,

zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:

2 Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.

Hemel en aarde

zijn van uw grootheid vol.

Hemel en aarde

zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja.

Amen.

LB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw
woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons
leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
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