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LITURGIE: 
 
 
Belijdenis van vertrouwen en zegengroet 

Zingen:  NPs 136: 1, 2, 11, 12 (Prijs de hoogverheven HEER) 

Gebed  

Schriftlezing:  Exodus 19: 1 - 6 + 1 Petrus 2: 1 - 12 

Zingen:  Gez 211: 2 (Die ons gereinigd door uw bloed) 

Preek over 1 Petrus 2: 12 

 Thema “Voorbestemd om een voorbeeld te zijn” 

Zingen:  Ps 119: 4, 7 en 30 (Waarmee bewaart de jeugd) 

Dankgebed  

Geloofsbelijdenis: Gez 179  (Geloofd zijt Gij, God onze Heer) 

Collecte voor ICF 

Zingen:  LB 838 (O grote God) 

Zegen  
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NPs 136: 1, 2, 11, 12 

1 Prijs de hoogverheven HEER; 
Hij is goed, geef Hem de eer! 
Want zijn liefde blijft altijd; 
Hij is trouw in eeuwigheid. 
 
2 Hij, de grote schepper, doet 
wonderen in overvloed – 
want zijn liefde blijft altijd; 
Hij is trouw in eeuwigheid.   

11 Steeds heeft Hij aan ons gedacht, 
ons bevrijd en hulp gebracht – 
want zijn liefde blijft altijd, 
Hij is trouw in eeuwigheid. 
 
12 Ieder schepsel geeft Hij brood. 
Prijs Hem, Hij is goed en groot! 
Want zijn liefde blijft altijd, 
Hij is trouw in eeuwigheid. 

Gez 211: 2 

2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d' eerkroon opgedragen. 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 

 

Ps 119: 4, 7 en 30 

4 Waarmee bewaart de jeugd haar 
bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte 
paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat 
raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 

 

 

7 Zegen uw knecht die Gij uw wil 
gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wondren van uw wet ontware. 
O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op 
aarde. 

30 Ik overpeins de diepten van uw wet, 
laat hen tot mij zich wenden die U 
vrezen! 
In alles wat uw geest heeft ingezet 
moge mijn hart één en ondeelbaar 
wezen! 
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet 
uw naam in heel mijn leven laten lezen. 

Gez 179   

1 Geloofd zijt Gij, God onze Heer, 
in eeuwigheid geprezen! 
U is de majesteit, de eer, 
hoog is uw roem gerezen; 
want al wat in de hemel woont 
en al wat leeft op aarde 
behoort aan U, die kleinsten kroont, 
God, Ongeëvenaarde. 

 
2 Wat zouden wij van onze kant 
U dankbaar kunnen geven? 
Wij schenken U wat uw hand gaf, 
ons offer opgeheven. 
Wat zijn wij? Gast en vreemdeling: 
de dagen, de geslachten, 
een schaduw die verdween, verging, 
een vluchtige gedachte. 

 
3 Wat Gij, o goede God en Heer, 
ons wilde toevertrouwen, 
dat is van U - Gij krijgt het weer 
om U een huis te bouwen. 
Die onze harten peilt en proeft, 
wij zijn oprecht genegen 
te geven wat uw dienst behoeft; 
wij geven van uw zegen. 



 
 
4 O God van vader Abraham 
en van wie na hem kwamen, 
aanvaard wat uit uw handen kwam: 
ons dankbaar ja en amen. 
God, laat ons tot in eeuwigheid 
U dienen in uw woning 
en U volkomen toegewijd 
lof zingen - onze koning! 

 

LB 838 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 

 

 

 

4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met 
macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


