
                                                                                                                                                                         

 
 

Zondag:    1 februari, 16.30 uur 
   Voorganger:   ds Jan van Langevelde 

         

 

 

 

LITURGIE 

 
Gezongen Votum, gesproken Zegengroet, bevestigd door gezongen Amen 

Zingen DNP psalm 111 : 1, 2 en 3   Met heel mijn hart prijs ik de HEER 

Gebed 

Schriftlezing Lucas 10 : 25 – 37 en Jacobus 2 : 14 – 17 

Zingen Weerklank 253 : 2 en 3   Volgen wij, Heiland, niet Uw spoor 

Preek over Lucas 10 : 23     Thema: “Kijken met je hart” 

Zingen Opwekking 805    Maak ons hart onrustig, God 

Dankgebed 

Geloofsbelijdenis 

Collecte voor Hart voor zending 

Zingen LvdK 481 : 1 en 2    O grote God, die liefde zijt 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst: Hans Koevoet 

Diakenen van dienst: Jan Huizinga 

Muziek: Jeroen Mulder 

Schriftlezing: Bert Gortemaker 

Beamer:  Jorim Heeling 

Video:  Peter Doedens 

Koster: Hendrik Mostert 

 



 

 

 

Liederen 

 

DNP Psalm 111 : 1, 2 en 3 

1 Met heel mijn hart prijs ik de HEER, 

Groots is zijn werk, aan Hem de eer! 

Ik zal in zijn gemeente zingen. 

Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan: 

zijn macht is groot, zijn recht blijft staan. 

De HEER doet schitterende dingen. 

 

2 Hij wil dat niemand ooit vergeet 

wat Hij in zijn genade deed. 

Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken. 

Zijn volk kreeg volop proviand. 

Hij bracht hen in een eigen land; 

wie daar eerst woonden, moesten wijken. 

 

3 De HEER is eerlijk en oprecht 

in wat Hij doet, in wat Hij zegt. 

Hij gaf zijn wet voor alle tijden. 

Bij zijn verbond hoort zijn bevel 

voor het verloste Israël: 

zijn woord moet hen voortdurend leiden. 

 

Weerklank 253 : 2 en 3 

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door – 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Opwekking 805 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 
 
LvdK 481 : 1 en 2                                                        

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 


