
                                                                                                                                                                         

 

 

 

          Zondag:  8 februari 16.30 uur    

   Voorganger:  Ds. Paul Waterval 

 

 

LITURGIE: 
 
Votum en zegengroet    

Zingen:  NPs 104: 1, 6 en 8   Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER. 

Gebed 

Lezen:   Genesis 1: 26 – 28 (BGT) en Psalm 8: 1 - 3 (BGT)   

Zingen:   NPs 8: 1 - 3  HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 

Lezen:   Psalm 8: 4 – 9 (BGT) 

Zingen:  NPs 8: 4 en 5 

Lezen:   Psalm 8: 10(BGT) 

Zingen:   NPs 8: 6 

Preek over Psalm 8. Thema: Bijna een God? 

Zingen:  GK 2006 155 :1, 2 en 5 God enkel licht. 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

Dankgebed en voorbede 

Collecte voor SchuldHulpMaatje 

Zegen (tevens slotzang):  GK 261 De Heer zegene u   
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NPs 104: 1, 6 en 8    

1 Met diep ontzag prijs ik U, hoogste 
HEER. 
Uw grootheid, God, verbaast mij telkens 
weer. 
Door majesteit en glans bent U 
omgeven. 
Uw mantel is uit zuiver licht geweven. 
U spant de hemel uit zoals een tent; 
daar is uw troon, voorbij het firmament. 
U rijdt op wind – en wolken zijn uw 
wagen; 
bliksem en storm zijn dienaars die U 
dragen. 

6 De werken die U schiep zijn nooit 
geteld, 
HEER, van uw wijsheid sta ik steeds 
versteld. 
U hebt de aarde kunstig vormgegeven. 
Ook in de zeeën wemelt het van leven; 
talloze dieren mogen er bestaan, 
bedrijvig varen schepen af en aan. 
Het monster Leviatan duikt eronder 
U speelt met dit enorme 
scheppingswonder. 

8 Laat onze HEER voorgoed verheven 
zijn, 
laat Hem verheugd over het leven zijn. 
Eén blik van Hem laat heel de aarde 
beven. 
Hij wijst – en bergen zijn door rook 
omgeven. 
Voor God zing ik zolang ik leef mijn lied 
en ik hoop echt dat het Hem vreugde 
biedt. 
Hij zal de zondaars van de aarde weren. 
Met hart en ziel wil ik mijn schepper 
eren. 

 

 

 

 

 

NPs 8: 1 – 3 

1 HEER, onze Heer, uw naam is groot en 
machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
 
2 De eerste woordjes die een kind kan 
uiten, 
gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand 
weerstaat. 
 
3 Als ik de maan en sterren zie 
daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons uw liefde 
schenkt? 

NPs 8: 4 en 5 

4 U hebt de mens haast als een god 
verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid 
gegeven. 
U legt de schepping aan zijn voeten 
neer. 
De hele wereld heeft hij in beheer. 
 
5 De mens draagt zorg voor vee en wilde 
dieren, 
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren, 
voor wat er aan de hoge hemel zweeft, 
voor wat er in de diepe zeeën leeft. 

NPs 8: 6 

6 HEER, onze Heer, uw naam is groot en 
machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De aarde laat ons weten wie U bent. 

 

 



 

GK 2006 155 :1, 2 en 5 

1 God, enkel licht, 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
 
2 Der sterren pracht 
is bij Hem nacht, 
hoe hel zij schittren mogen, 
en wij, in staat 
tot zoveel kwaad, 
wat zijn wij in zijn ogen? 

5 Wil, U ter eer, 
steeds meer en meer 
't geloof in ons versterken. 
Dan zullen wij, 
uit dankbaarheid, 
uit liefde 't goede werken. 

 

GK 261 

De Heer zegene u. De Heer zegene u. 
De Heer zegene u en Hij behoede u. 
De Heer doe zijn aangezicht over u 
lichten 
en zij u genadig. Amen. 
 
De Heer zegene u. De Heer zegene u. 
De Heer zegene u en Hij behoede u. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw 
leven 
en geve u vrede. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


