
                                                                                                                                                                         

 
 

 
    Zondag:  15 februari 10 uur 

   Voorganger:  Ds. Marien Clement 

 

 

LITURGIE 
Votum en groet 

Zingen:    LB 213: 1 - 4 Morgenglans der heerlijkheid 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezen:    Mattheüs 25:31-46 (NBV21) 

Zingen:    NPs  146: 4 - 5 Hij doet recht en zal bevrijden 

Lezen:    1 Johannes 4: 7 - 12 + 19 - 21 (NBV21) 

Zingen:   NPs  146: 6  Eeuwig zal de HEER regeren 

Preek    Mat. 25: 40 

Zingen:    Opw 378 Ik wil jou van harte dienen 

Gods goede wil   1 Tes. 4: 1 - 10 

Zingen:    GK 233  Jezus vol liefde (2x) 

Dank- en voorbedengebed  

Inzameling van de gaven voor Hoorn van Afrika 

Zingen:    LB 766  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 

Zegen 
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 LB 213: 1 - 4  

 

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
3 Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 
 
4 Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 
NPs  146: 4 - 5  
 
4 Hij doet recht en zal bevrijden 
wie niet weet wat vrijheid is, 
voedt royaal wie hongerlijden, 
redt uit de gevangenis. 
Blinde ogen opent Hij; 
wie gebukt gaat, staat Hij bij. 
 
5 Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 

 
NPs  146: 6   
 
6 Eeuwig zal de HEER regeren, 

alle generaties door. 

Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 

Geef je vrolijkheid een stem; 

halleluja – zing voor Hem! 
 

Opwekking 378 
 
1 Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
3 Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
5 Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GK 233   
 
a) 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
b) 
Kom met uw kracht, o Heer en vul ons 
tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
c) 
Maak ons een volk, Heer heilig en rein, 
dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd 
zal zijn. 
 
 
LB 766  
 
 1 Ik zag een nieuwe hemel zich 
verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend 
naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 

 
 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat 
beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 De koning die zijn troon heeft in den 
hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer 
wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
 
 


