
                                                                                                                                                                         

 

 

 

          Zondag:  22 februari 16.30 uur    

        Voorganger:  Ds. Gertjan van Harten 

 

 

LITURGIE: 

 
Thema: IK KAN ZIJN BLOED WEL DRINKEN… 

 

Votum en Zegenroet 

Zingen:   Psalm 121: 1 - 4 (“Ik sla mijn ogen op en zie”)   

Lezen/Tekst:   Leviticus 17: 10 - 14  

Zingen:    DNP Psalm 8: 1 (“HEER, onze Heer) 

Overdenking 

Zingen:     GK17 Gezang 212 (“U, lam van God, wij loven U”) 

Avondmaal (Formulier 5) 

• Lezen tot en met Gebed 

• Geloofsbelijdenis (gesproken) 

• Zingen: DNP Psalm 22:7 (“Eens zal men Hem erkennen, overal”) 

• Opwekking en uitnodiging  

• Viering 

• Dankzegging 

• Zingen: Psalm 103: 3 en 4 (“Hij is een God van liefde en genade”) 

 

Gebed 

Collecte voor Red een Kind  

Zingen:     LB Gezang 425 (“Vervuld van uw zegen”) 

Zegen 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst 

Ouderling van dienst: Eric de Jonge 

Diakenen: Nelleke Poppe en Gert Jager 

Muziek: Jeroen Mulder 

Schriftlezing: Augusta Mul 

Beamer: Jan Mul 

Video: Augusta Mul 

Koster: Tineke Kreun 



 

  

Psalm 121: 1 – 4 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn 
hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder 
zal niet slapen. 
 
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter 
sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls 
wachter wezen. 
 
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor 
u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan 
doet niets ten kwade. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die 
u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid 
bewaren. 

 

 

NPs  Psalm 8: 1 

1 HEER, onze Heer, uw naam is groot en 
machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 

 

 

 

 

 

GK17 Gezang 212 

U, lam van God, wij loven U. 
U hebt de zonde weggenomen 
en laat ons naar de Vader komen 
als koningen en priesters nu. 
U kocht ons met uw eigen bloed. 
Wij knielen neer om U te eren 
en leggen in aanbidding, Here, 
al onze kronen aan uw voet. 
Ja, amen, ja, 
halleluja! 

 

NPs  Psalm 22: 7 

Eens zal men Hem erkennen, overal. 
De dag komt dat de wereld knielen zal 
voor de geduchte Heer van het heelal: 
Hij zal regeren. 
Straks zal zelfs wie begraven is Hem 
eren. 
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen 
en aan zijn recht en goedheid eer 
bewijzen: 
het is volbracht. 

 

Psalm 103: 3 en 4 

3 Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de 
daden 
van Hem die niet voor altijd met ons 
twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij 
deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft 
uitgewist. 

 

 



 
 
 

4 Zo hoog en wijd de hemel staat 
gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 

LB Gezang 425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze 
wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem 
wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen 
gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw 
woord. 
Om daar in genade uw woorden als 
zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons 
leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen 
zal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


